Hein de Bruin




HEER, u kent mij, u doorgrondt mij,
u weet het als ik zit of sta,
u doorziet van verre mijn gedachten,

ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op,

met al mijn wegen bent u vertrouwd.

Psalm 139: 1-3

Why worry

There should be laughter after pain
There should be sunshine after rain
These things have always been the same
So why worry now

Dire Straits

A Dien

Volkomen onverwachts is Hein tijdens een fietstocht van ons heengegaan.
Wij zijn heel verdrietig nu mijn lieve man, onze lieve papa
en schoonvader overleden is.

Hendrik Gerard de Bruin
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Gelegenheid tot afscheid nemen zaterdag 9 februari van 10.30 tot 11.00 uur in
kerkgebouw De Bron, Dudokerf 30 te Dordrecht.

Aansluitend vindt in De Bron de dankdienst plaats voor het leven van Hein.

Om 13.00 uur vindt de begrafenis plaats op begraafplaats Essenhof,
Nassauweg 200 te Dordrecht.

Na de begrafenis is er gelegenheid de familie te condoleren in de Orangerie,
Nassauweg 190 te Dordrecht.




